Zet de zinnen in de goede volgorde.

(Geef de zinnen een nummer 1-2-3-4)

Er gaat hooi in voor het paard.
En morgen kijk ik of hij is geweest.
Vandaag zet ik mijn schoen.

Dan nog een briefje voor de Sint.

Ridders en een groot kasteel.
Weet je wat ik vraag aan Sint?
Misschien vindt hij het wel te veel.

Ik weet niet wat hij daarvan vindt.

Hij draagt een zak op zijn rug.
Daar gaat Piet.
Die zijn voor lieve kinderen.

Daar zitten pakjes in.

Dan is het pakjesavond.
Het is 2 december.
Nog maar 3 nachtjes slapen.

Daar hebben we lang op gewacht.



